
Herken jij Jezus ?
Vrienden van 
Jezus  lopen 
naar Emmaus. 
Ze zijn bedroefd: 
Jezus is er niet 
meer.  Dan komt 
er een vreemde. 
Hij loopt met 
ze mee. Het 
is Jezus, maar 
ze herkennen 
Hem niet. In 
een huis gaan 
ze samen eten. 
Jezus neemt het 
brood, breekt 
het en deelt 
het uit. Dan 
herkennen ze 
Jezus en zijn blij!

Kijk om je heen. 
Zie jij Jezus? Hij 
is er wel hoor.  
Hij loopt ook met 
jou mee.

Kijk hiernaast. 
Wat is anders en 
wat hetzelfde?

Hetzelfde:
We zijn samen aan 
tafel met Jezus
Jezus breekt het 
brood en deelt het 
uit.

Anders:
De tafel is een al-
taar met een kaars 
en de kelk en een 
Bijbel en een kruis. 
De priester mag 
Jezus helpen met 
het breken van het 
brood.

Dit verhaal vind je 
in de Bijbel 

Lukas 24:13-35


