Een gewone, maar toch bijzondere zondagsmis.
De communicanten leveren commentaar ...

In de loop van de voorbereiding op hun Eerste Communie, maken de kinderen ook kennis met het verloop
van de H. Mis.

Bij de presentatieviering, zeker bij de Communiemis en later bij de dankviering is er altijd veel aandacht
voor de kinderen en hun Eerste Communie. De communicanten staan in het voetlicht en het vaste patroon
van een heilige Mis staat dan soms wat minder in de schijnwerpers. En dat terwijl Jezus en de ontmoeting
met Hem in iedere H. Mis centraal staan.

Wanneer kinderen buiten die bijzondere gelegenheden een H. Mis bijwonen, zullen ze daarom misschien
niet zo veel herkennen.

Vandaar: als voorbereiding op de Eerste Communie worden de kinderen uitgenodigd om een ‘gewone’
heilige Mis bij te wonen.

Daarbij hebben ze zelf een heel actieve rol dat wel. Zij doen, zoals dat zo mooi heet de ‘monitiones’: ze
kondigen aan wat er zal gaan gebeuren. De kinderen leveren ten behoeve van ons en henzelf het nodige
commentaar.

De kinderen hebben een ‘aanvullende’ rol. Priester, lector(en), acoliet(en), misdienaar(s) en koster hebben
hun gewone taak.

Daarnaast kunt u de communicanten ook mee laten helpen met:

- vitdelen/ klaarleggen van misboekjes/ gezangbundels etc.

- plechtig binnendragen van het Evangelieboek

- aandragen van de ampullen met water en wijn, aandragen van de kelk en
ciborie

- collecteren en plaatsen collectegeld bij het altaar, onder begeleiding van de
reguliere collectant(en)

In de H. Mis zelf kunt u, bijvoorbeeld, een of enkele kind(eren) het volgende laten ‘voordoen’

- het kruisteken bij de opening van de H. Mis

- de kruisjes die gemaakt worden bij het voorlezen van het Evangelie

- de vredeswens doorgeven vanaf het altaar. In streken waar dat niet zo
ingeburgerd is, kunnen ze die wens van bank tot bank brengen, eventueel delen zij briefjes uit
waarop deze vredewens staat afgedrukt

- hoe de handen gehouden worden bij het ter Communie gaan

- het kruisteken bij de zending

Alle communicanten kunnen meedoen, ook de kinderen die ( nog ) niet zo goed kunnen lezen: in een groot
aantal parochies worden ter voorbereiding op de Eerste Communie groep 3 en 4 samengevoegd. U kunt
onder de communicanten dus een relatief grote groep beginnende lezers aantreffen, zeker wanneer u deze
voorbereidende mis bijwoont als het nieuwe schooljaar nog niet zo lang begonnen is. Er zijn ook altijd
kinderen die liever ‘doen’ dan lezen. Ook zij kunnen aan bod komen.

Deze manier van een voorbereidende H. Mis bijwonen biedt u trouwens de gelegenheid om om het even
welk weekend aan te schuiven- want het is een stramien dat u over iedere Mis kunt leggen- met slechts een
paar kleine, minieme aanpassingen.

In de lijst hieronder ontbreken aankondigingen voor de liederen en de vaste gezangen. Alle liederen dragen
samen de heilige Mis. Ze ondersteunen de teksten van de lezingen, vertellen wat er bij offergang,
Consecratie en Communie gebeurt. Ze helpen ons met blij vieren en onthouden van wat we in iedere
viering horen, zien, aanvoelen... De liederen zijn een wezenlijk onderdeel van een H. Mis.

Maar als alles aangekondigd wordt, dan raakt het overzicht uit de structuur van de H. Mis verloren.

U kunt liederen aankondigen desgewenst. Kiest u daar niet voor dan wordt er in de monitione bij de
gavenbereiding toch iets over verteld.

Hieronder een voorbeeld met suggesties voor diverse monitiones. U zult er waarschijnlijk een keuze uit
moeten maken, met het oog op de dynamiek van de viering en de tijd die u ter beschikking staat.
Onderdelen gemerkt met een * moet u zeker aan bod laten komen.



Opening*
Liefst uitspreken voordat
de priester de kerk betreedt.

Kruisteken maken

Schuldbelijdenis*

Openingsgebed

Lezing 1

Alleluiavers of vers voor Evangelie

Evangelie*

Kruisjes maken: voordoen

We gaan de H.Mis vieren.

We luisteren naar het Woord van God

en vieren de maaltijd van de Heer

aan het altaar.

Een H. Mis heeft vier onderdelen: de opening, de dienst van
het Woord, de dienst van het Altaar en de zending. Saai?
Moeten we stilzitten en mond houden? Nee hoor, let maar
eens op. Er valt vanalles te zien, horen, ruiken, proeven
(voor wie?). Je mag spreken, je mag zelfs je stem verheffen
als er gezongen wordt. Staan, zitten, knielen...

Genoeg te doen. In een vaste volgorde, dat wel. Maar
iedere H. Mis zijn veel teksten en liedjes anders... Helemaal
niet saai dus.

En een paar kinderen zullen laten zien wat onze handen te
doen hebben...

Voorgedaan door enkele kinderen

Om dat alles goed te kunnen doen

zeggen we eerst dat we soms zelf schuld hebben als er iets
fout gaat.

Dus vragen we om vergeving

aan God en aan elkaar.

Namens ons allemaal spreekt de priester
het openingsgebed uit. Als je goed luistert, hoor je er iets
van de lezingen in terug.

We gaan nu luisteren naar de 1¢ lezing.
(lezing in één zin samenvatten).

Jezus is verrezen: en zijn Woorden worden steeds opnieuw
doorgegeven. Daar zijn we blij en dankbaar voor. Daarom
zingen we: Alleluia...of zeggen we:

Uw Woorden, Heer, zijn eeuwig leven. Uw Woorden, Heer,
zijn een licht op ons pad. (Advent/ Veertigdagentijd)

De priester zal het Evangelie lezen. Dat gaat altijd over
Jezus.

Uit eerbied voor het Woord van God gaan

we allemaal staan.

( Evangelie in één zin samenvatten)

We gaan naar het Evangelie luisteren. We proberen de
Woorden goed te beluisteren, te begrijpen en te
onthouden.

We praten er wel eens over met anderen.

En wat ons raakt, bewaren we in ons hart. Daarom maken
we een kruisje op ons hoofd, op onze mond en op ons hart.



Preek*

Geloofsbelijdenis*

Voorbede*

Gavenbereiding*

Prefatie en
Eucharistisch gebed

Onze Vader*

Lam Gods/ vredeswens
Kinderen: vredeswens brengen

Gebed na de Communie

Zending*

Waar gingen de lezingen over? De priester gaat het
uitleggen. Wij mogen gaan zitten om te luisteren.

‘Dit geloven wij. Dit is de kern van wat christenen geloven’
zeggen we daarmee. Toen we gedoopt werden, werd er aan
onze ouders gevraagd of zij ons in dit geloof wilden
opvoeden.

Na het zittend luisteren is het nu weer tijd om te gaan staan:
uit eerbied voor alles wat we geloven.

We bidden: voor de parochie, voor de Kerk over de hele
wereld, voor onszelf en al de mensen waar we van houden
en die gestorven zijn. Alles wat ons bezighoudt mogen we
aan God vertellen.

Na de Opening en de Dienst van het Woord begint nu de
Dienst van het altaar. Enkele kinderen brengen de
offergaven

naar het altaar.

We zijn God zo dankbaar voor alles wat Hij geeft, dat we
daarbij een lied zingen...

(Alle liedjes in de H.Mis helpen ons bij het vieren, het
begrijpen en onthouden van wat we vandaag in deze viering
horen en zien...)

De priester bidt het Grote Dankgebed.

We prijzen God en danken Hem

voor alle goede dingen die Hij ons blijft geven.

In stilte bidden we in ons hart mee. Daarbij wordt geknield.
Uit eerbied en dankbaarheid om Jezus’ offer.

Jezus leerde zijn leerlingen bidden. Dat gebed werd
opgeschreven en zo steeds weer aan nieuwe leerlingen
geleerd. Daarom kennen wij dat gebed ook.

Als je rustig en vredig bent, kun je Jezus écht ontmoeten...

Namens ons allemaal bidt de priester dat wij door deze
heilige Mis meer van God en meer van elkaar gaan houden.

Zo: we mogen bijna naar huis. We zijn aan het laatste
onderdeel van de Mis: de zending. We worden écht
weggestuurd. Om thuis, op school, op het werk en overal
ons best te doen, met Jezus in ons hart. Hij leeft met ons
mee.

God houdt van ons: van boven tot onder, van links naar
rechts...



